
Kinderburgemeester Femke Nap op bezoek in Zwolle 

Onze kinderburgemeester Femke was twee weken geleden samen met meer dan 80 andere 

kinderburgemeesters te gast in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle tijdens de negende 

landelijke dag van de kinderburgemeesters. 

“Iedereen vond mijn ambtsketen leuk,” vertelt Femke enthousiast. 

De kinderen presenteerden daar hun ‘toverplannen’ voor schoolpleinen en namen deel aan een 

workshop over discussiëren. Vooraf had iedere kinderburgemeester nagedacht over de vraag: Als ik 

kon toveren, hoe zou mijn schoolplein eruitzien? Hun ideeën draaiden om een plek waar kinderen 

samen kunnen spelen, delen, voor elkaar zorgen en elkaar helpen. 

Femke kijkt met veel plezier terug op de dag: “Het was super leuk en leerzaam. We hebben 

verschillende workshops gevolgd, lekker buitengespeeld en ook in een kring gezeten om te 

discussiëren over buitenspelen.” 

Tijdens de dag deed ze ook nieuwe inzichten op. “Ik heb geleerd dat buiten spelen vooral heel 

belangrijk is. Op de informatiemarkt was veel te vinden over het belang van buitenspelen, het 

terugdringen van schermtijd en waarom de natuur zo belangrijk is voor ons allemaal.” 

Wat haar het meest is bijgebleven? “‘Discussiëren kun je leren’, dat vond ik het allerleukste. Dat was 

helemaal nieuw voor mij.” 

Naast het programma was er ook ruimte om andere kinderburgemeesters te ontmoeten. “Ik heb veel 

gesproken met de kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester van Pekela. Samen met hen, 

Cora-Yfke en de wethouder zijn we naar Zwolle gereden. 

 


